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Helena Elshout beleefde haar coming of age in Sint-Niklaas. Haar eerste
kus gaf ze op de scène van de Stadsschouwburg bij het schooltoneel.
Het was de stad waar ook haar beide ouders opgroeiden en elkaar
kusten in de coulissen van het Reinaertsspel. Haar grootvader langs
vaders kant was er stadssecretaris en haar overgrootmoeder langs
moeders kant was verantwoordelijk voor de hostessen van de stad. Zo
leerden beide families elkaar kennen. Haar opa zette zijn schouders
onder andere onder het recreatieoord De Ster. Na zijn dood werd er een
zaal in het stadsmuseum STeM naar hem vernoemd. 

Wanneer Elshout zelf moeder wordt, confronteert haar dat met de
betekenis van erfenis. Ze onderzoekt haar erfenissen in een poging
generationele pijn te helen. ERF is het eerste deel van een vierluik. In ERF
duikt ze in haar genetische bagage. Voor de borstkankergenen die ze
erft, bestaat er binnen de medisch begeleide voortplanting een
procedure om deze erfenis uit te selecteren. Maar wat met de
erfenissen waar geen labo voor bestaat?
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Wij kregen de kans om Helena Elshout tijdens haar
repetitieweek enkele vragen te stellen over de voorstelling.
Kan je ons drie woorden geven die voor jou de voorstelling omvatten?
Helena: “Moederschap, erfenis, vrouwelijkheid.”

Wat is jouw link met Sint-Niklaas? En hoe leg je die link in deze en de
volgende voorstelling?
Helena: “ERF is een coming of age over een jonge vrouw die zich
afvraagt of ze moeder wilt worden en op welke manier. Het is heel
interessant voor mij dat het hier in Sint-Niklaas in première gaat,
want mijn coming of age was ook hier in Sint-Niklaas. Ik heb mijn
eerste kus gegeven in de Stadsschouwburg. En niet alleen ik, maar
ook mijn ouders en grootouders hebben hier gewoond. Dus onze
geschiedenis is al generaties lang verbonden met Sint-Niklaas. ERF is
ook het begin van een vierluik waarin ik verschillende stukken van
die erfenis onder de loep neem. In ERF gaat het vooral over het
genetische, het borstkankerverhaal en de coming of age.”

Wat maakt de voorstelling uniek, volgens jou?
Helena: “Het is een combinatie van heel persoonlijk materiaal met
poëtisch en grotesk materiaal.”



Kan je ons al iets vertellen over de volgende delen?
Helena: “Het tweede deel, POWDER TO THE PEOPLE, gaat over een
somatische en financiële erfenis. Hier in Sint-Niklaas was er een labo
en een apotheek waarin poedertjes gemaakt en verkocht werden die
pijnstillend en opkikkerend werkten. Mensen namen die hier toen
massaal om te kunnen doordoen, zoals we nu ook nog altijd eigenlijk
van alles nodig hebben om ons leven normaal te kunnen leiden. Dus
ik link die erfenis van mijn familie rond dat poeder met mijn eigen
struggle en met alles wat ik nodig heb om te kunnen door doen in het
dagelijkse leven, en met mijn eigen neuroses en verslavingen. 

In het derde deel, BAMAMA, neem ik de koloniale erfenis onder de
loep. Wij zijn de eerste generatie die zich echt wel vragen stellen over
dat koloniale verhaal en die daar op een andere manier naar kijken
dan de vroegere generaties. Het vierde deel, STEM, gaat over mijn
queer en artistieke erfenissen.”

Hoe is het hele idee van de voorstellingen tot stand gekomen?
Helena: “Eigenlijk is het allemaal begonnen met  een collectief. Rona
Kennedy, Fabián Espinoza Díaz en ik hebben een soort van
verhalenproject opgezet, Migrating Dialogues. We maakten een soort
van audiovisuele installaties en performances rond de thema's
macht, migratie, privilege. We gingen daarin aan de slag met onze
eigen verhalen, eerst ging het over Rona Kennedy en haar
migratieroute en verschillende verhalen daarrond. En dan was het
mijn beurt. 

En toeval of niet - toeval bestaat niet - viel dat ook juist samen met
het moment dat ik mama werd. En dus met het moment dat ik
mezelf al die vragen stelde rond die erfenis, “Wie ben ik nu eigenlijk”,
“wat krijg ik mee”, “wat wil ik doorgeven aan mijn kind” en “wanneer heb
je daar invloed op”. Dus zo is de goesting en de motivatie ontstaan
om het vierluik te maken. Ik had in het begin niet gedacht dat het
een vierluik zou worden, maar eens ik begon, voelde ik dat er heel
veel materiaal was. Veel te veel om het allemaal in één stuk te doen,
zoals ik eerst had gedacht.”
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